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Er was eens………
Een meisje dat hete Iva ze was 10 jaar oud en had 2 broertjes  Nashé van 8 en Enar van 6 ze woonde samen met haar broertjes en ouders op straat want ze waren arm. Ze woonde op een eiland dat bij Azië  hoorde  waar de keizerlijke familie woonde. Op dat eiland was een mooie plek daar konden dieren praten. Iva vond het de mooiste plek ter wereld daarom ging ze iedere dag als het kon naar die plek dan vertelde ze alles aan de dieren dat ze aan niemand durfde te vertellen. Op een dag was er een jongen op die plek. Iva vraagde hoe jongen hete. Hij hete Ivan en hij wou iets aan haar vertellen het was zijn allergrootste geheim en een geheim dat niemand mag weten. Hij zij dat hij de zoon van de keizer was. Iva kon haar ogen niet geloven. Het kon niet waar zijn dacht ze maar het was waar het was een feit. Wauw, dacht ze na zolang als ze zich kon herinneren was er droom uitgekomen. Ze rende naar huis en zij tegen haar vader dat ze de zoon van de keizer had ontmoet.
[image: http://www.everythingaction.com/wp-content/uploads/2011/10/Mulan-Wallpaper-disney-6628330-1024-768.jpg]
image1.jpeg




image2.jpeg




