Hoi klas!
Ik houd mijn boekbespreking over het boek!
Het leven van een loser: hondenleven.

· Voor & achterkant laten kijken

De schrijver: de schrijver van het boek is Jeff kinney! Hij schrijft alle leven van een loser boeken
De illustrator: Jeff Kinney is ook de illustrator 

 hij ontwikkelt online games. Als kind hield hij zelf geen logboek bij, maar hij wilde dolgraag cartoonist worden. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in Massachusetts. In Amerika

dit is een foto van alle 8 boeken van het leven van een loser ( exclusief het boek waar je zelf in kan schrijven)

dit is het boek: jouw leven als Loser. Hierin kun je stukjes lezen maar ook zelf in tekenen en schrijven.

Dit is de cover van het volgende leven van een loser boek. 
In Amerika gaat deel 9 The Long Haul heten. In november kunnen alle Amerikaanse kinderen hem lezen, bij ons gaat dan meteen de vertaalster aan de slag om het boek net zo grappig te vertalen als Jeff Kinney het boek geschreven heeft. Begin juni 2015 kun je hem in het Nederlands lezen. 
 
In het negende deel van Het leven van een Loser gaat Bram op reis. Jeff Kinney wilde daarom een voertuig afbeelden op het omslag. 




Hoofdpersonen:
De hoofdpersonen zijn.
-Bram Botermans : de grote hoofdrolspeler die het logboek schrijft
-theo : bram’s beste vriend
Theo’s vader
Bram’s vader en moeder
Rick: Bram’s grote broer

Waar gaat het boek over?

Het boek gaat er over dat het zomervakantie is en bram vraagt zich af waarom iederen zo nodig naar buiten moet als de zon schijnt. Als binnenmens beleeft hij zijn ideale vakantie: gamen met de gordijnen dicht. 
Maar zijn moeder bedenkt de perfecte vakantie: ze organiseert zomeractiviteiten.

De belangrijkste  gebeurtenis:
De belangrijkste gebeurtenis is dat: Bram zijn moeder wil ontlopen van haar zomeractiviteiten als naar het zwembad gaan en de leesclub, daarom bedenkt hij een list: hij gaat geld verdienen als tuinier.

Waar gebeurt het: bij Bram thuis en in zijn omgeving.

Voorlezen: ik ga nu een stukje voorlezen.

Wel of niet vragen:

· Ik zou het boek wel gekozen hebben als ik alleen naar de buitenkant kijk. Want ik zie bram botermans
· Ik zou het boek wel gekozen hebben als ik alleen naar de titel kijk. 
· Ik vind de tekeningen grappig ~
· De tekeningen passen  goed bij het verhaal. 
· Er staan weinig moeilijke woorden in. 
· Er zijn geen stukken die ik liever over zou slaan. Want het is een leuk boek
· Woorden die erbij passen zijn grappig en leuk
· Het verhaal zou echt gebeurd kunnen zijn. 
· Ik zou het boek zeker aanraden aan kinderen die graag het leven van een loser lezen.
 
Punt: 9
[bookmark: _GoBack]Dit was het! Zijn er nog vragen of opmerkingen
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