Hier is een stukje uit een verhaal over Lars.

Kleur elke eu rood
Kleur elke ui blauw
Kleur elke ou geel
Kleur elke oe roze
kleur elke  au groen


Lars de kleine ijsbeer woont op de noordpool. Overal ligt sneeuw en ijs. De hele morgen al kijkt Lars uit koude, vlakke zee. Hij verveelt zich. Altijd die sneeuw en weer die saaie zee knort hij.  Zijn maag begint mee te knorren. Ik ga naar mensen huizen besluit Lars. Daar vindt ik wel iets te eten en het is er niet zo saai. Er is meestal  wel iets lekkers te vinden op de vuilnisbelt achter de  huizen. Dat weten de schreeuw meeuwen ook. Lars vindt het leuk om naar ze te kijken en ze weg te jagen. Algauw vindt Lars een paar lekkere hapjes. Hij gaat ermee naar een goederenwagon, twee kippenpootjes bewaart hij tot het laatst. Maar als zij ze willen pakken zijn ze weg. Ze hebben ze de benen genomen. Lars gluurt inde wagon en ziet een vreemd beest met strepen. Ze kijken elkaar verschrikt aan.[image: ]
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